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1 
Hoe wil je herinnerd worden als 

financieel dienstverlener? 

Ik ben geen financieel dienstverlener. 

Maar als ik financieel dienstverlener 

was, zou ik herinnerd willen worden 

als een dienstverlener die bijdraagt aan 

de doelen van zijn klanten, voor wie 

waarden centraal staan en voor wie 

geld een middel is en geen doel.

2 
En als mens? 

Ik wil graag dat mijn vrouw en kin-

deren mij onthouden als iemand waar-

op ze konden rekenen, die van het le-

ven hield, die wist te genieten en die 

respect voor ze had. Door de rest van 

de wereld wil ik herinnerd worden als 

iemand die mensen heeft geïnspireerd 

om het maximale uit zichzelf te laten 

halen en daardoor maximaal bij te dra-

gen aan hun omgeving.

3 
Waarom ga jij (iedere ochtend) 

aan het werk? 

Ik wil van Nederland het meest onder-

nemende land van de wereld maken.

4 
Op welke (zakelijke) beslissing 

ben je het meest trots? 

Ik ben zakelijk het meest trots dat ik in 

1994 als een van de eersten van Neder-

land de kans heb gekregen en gegrepen 

om internet toegankelijk te maken voor 

het grote publiek, omdat dit niet alleen 

mijn leven heeft veranderd en verrijkt, 

maar vooral omdat ik echt een bijdra-

ge heb geleverd aan het transparant 

maken van de wereld en impulsen heb 

kunnen geven aan nieuwe innovaties 

en businessmodellen. Nog steeds voel 

ik me geïnspireerd en gevormd door 

mijn internet roots...

5 
En op welke het minst? 

Ik ben het minst trots op alle mo-

menten dat ik in zakelijk moeilijke tij-

den ingrijpende beslissingen moest ne-

men, zoals ontslagen en bedrijfssluitin-

gen, die impact hadden op de levens 

van mijn collega’s en hun gezinnen. Ik 

ben te veel een bouwer om iets af te bre-

ken.

6 
Wat is de mooiste eigenschap 

van een mens? 

Humor.

7 
Zijn mensen van nature goed of 

slecht? 

Ik geloof in de goedheid, de talenten 

en kwaliteiten van de mens en zie ook 

meestal alleen maar de positieve kanten 

van mensen. Ze zien het soms alleen zelf 

niet. En dat frustreert me weleens.

8 
Welk dier kan de aarde wel 

missen? 

Geen een. We missen al te veel dieren, 

inmiddels. Maar als ik echt moet kie-

zen: de malariamug.

9 
Ben je meer rationeel of meer 

intuïtief ingesteld? Is er zake-

lijk en privé een verschil? 

Mensen die mij kennen vinden dat ik 

‘altijd mezelf’ ben. En ik weet dat ra-

tio en intuïtie bij mij volledig hand in 

hand gaan. Als puntje bij paaltje komt, 

vertrouw ik echter meer op mijn intuï-

tie dan op mijn ratio.

10 
Wat is de mooiste herinnering 

uit jouw leven? 

Ik heb het voorrecht dat ik ongelooflijk 

veel fantastische herinneringen mag 

koesteren en het hangt van min stem-

ming af welke ik de mooiste vind. Maar 

ik ga er ook iedere dag weer van uit dat 

de allermooiste herinnering die dag ge-

maakt gaat worden!

11 
Als je een boek zou schrijven, 

wat zou de titel dan zijn?

Mijn eerste boek heette Nieuwe Helden, 

mijn tweede Iedereen Ondernemer en mijn 

derde Ondernemen met lef! Mijn volgende 

wordt denk ik: Normen zijn waardeloos!

De redactie stelt in iedere editie van het New Financial Magazine 
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“IK ZOU NU VOOR  

GEEN GOUD UIT 

DIT LEVEN WILLEN 

STAPPEN”
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12 
Door wie of wat word jij 

geïnspireerd?

Door bijna iedereen met wie ik praat, 

wie ik ontmoet. Maar recent het meeste 

door Ricardo Semler, Tony Hsieh, Peter 

Robertson en Guus Brackel.

13 
Wat vind je echt mooi? Kun je 

uitleggen waarom?

Ik vind weinig mooier dan actief zijn 

in de natuur – of het nu skiën, fietsen, 

zeilen, lopen, duiken of kayakken is, ik 

kan niet genoeg krijgen van fysiek be-

zig zijn in de natuur. De combinatie 

van lekker bezig zijn met mijn lijf, voe-

len dat ik leef en tegelijk de pracht van 

de natuur langs me heen zien trekken 

blijft mijn eeuwige fascinatie.

14 
Draag je bij aan een groenere 

of duurzamere wereld?

Ja, zowel zakelijk als privé eet en werk 

ik duurzaam en ga ik verantwoord met 

energie om, met zonnepanelen, groe-

ne stroom, duurzaam eten en fairtrade 

producten, en zeer beperkte vlees con-

sumptie. Maar dat doe ik nog steeds te 

weinig, omdat ik graag reis en toch wel 

dol ben op gadgets.

15 
Geef je aan goede doelen? 

Geloof je in het nut ervan?

Ja. Ik geef aan bijna alle goede doelen 

en ook collectanten krijgen van mij al-

tijd een flink bedrag, ook als ik al dona-

teur ben. Ik geloof in mijn plicht om bij 

te dragen en wil ook graag bijdragen. 

Bovendien zijn collectanten moderne 

helden. 

16 
Is het leven op aarde een 

illusie of is het leven de enige 

realiteit?

Het leven is zo realistisch als we het zelf 

maken.

17 
Geloof je in een leven na de 

dood?

Rationeel zeg ik ‘nee’. Maar restanten 

van mijn gereformeerde opvoeding en 

mijn wil om te leven geven mij het ge-

voel dat er wel degelijk nog een vorm 

van voortbestaan is na de dood. 

18 
Zou je eeuwig willen leven?

Nee.

19 
Ben je bang voor de dood?

Nee. Maar ik ga ervan uit dat het 

nog heel veel jaren duurt voor ik dood 

ga. Ik zou nu voor geen goud uit dit le-

ven willen stappen. Ik houd heel erg 

van het leven. 

20 
Waar haal jij troost/steun 

vandaan?

Uit mijn gezin, mijn vrienden, maar 

soms ook uit boeken, films en uit in-

spirerende mensen die ik ‘zomaar’ ont-

moet. De kracht, troost en wijsheid die 

een ontmoeting met een volslagen on-

bekende je kunnen bieden vind ik al-

tijd het meest verrassend.

21 
Wat versta jij onder liefde?

Onvoorwaardelijk van elkaar 

houden.

22 
Ben jij honderd procent 

verantwoordelijk voor je  

eigen leven?

Nee. De belangrijkste verantwoorde-

lijkheid hebben mijn ouders genomen 

door mij te creëren. En te veel gebeur-

tenissen heb ik zelf niet in de hand, 

ze overkomen me. Ik ben wel honderd 

procent verantwoordelijk voor de ma-

nier waarop ik met de gebeurtenissen 

omga, voor mijn gedrag en voor mijn 

keuzes. 

23 
Welke levenswijsheid zou je 

je kinderen op dit moment 

willen meegeven?

Volg je hart, wees vriendelijk, houd een 

open mind, oordeel niet te snel, zorg 

dat je gezond leeft, werk aan je vitali-

teit en zorg dat je mensen om je heen 

verzamelt die je verder kunnen bren-

gen in wat je ook wilt in het leven. 

24 
Welke levensvraag zou 

jij graag voor je dood  

beantwoord zien?

Geen enkele.

25 
Wat moet je voor je dood 

ooit nog een keer absoluut 

hebben gedaan?

Duiken op het Great Barrier Reef, het 

Noorderlicht zien, naar Antarctica va-

ren, een spirituele stilte retraite in een 

klooster, leren zingen, bugel spelen in 

een dixieland bandje. 


