“Een hoge en uitgestrekte kameel-
doornboom biedt welkome schaduw
tegen de brandende zon.”
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— ESSAY -

poorzoeken naar
de leider 1n jezelf

Mijn tijdelijke kantoor bevindt zich in een afgelegen stoffige poel, diep in de wildernis van de
oeroude Kalahari. Het weinige water dat er nog is, droogt snel op. Een hoge en uitgestrek-
te kameeldoornboom biedt welkome schaduw tegen de brandende zon, terwijl een zwerm
buffelwevervogels boven ons fladdert, altijd actief bezig met de verzorging van hun kostba-
re kuikens in het grote gemeenschappelijke nest. Mijn collega’s zijn de wilde dieren om me
heen. In de wijde omtrek is geen mens te bekennen. De uitgestrektheid en de afzondering

zijn mijn naaste en meest dierbare metgezellen. Ik ben alleen, maar niet eenzaam.

TEKST ALAN MCSMITH

ij de poel zie ik de voetafdrukken van een leeuw.

Gisteravond had hij in het gras liggen wachten

tot een kudde koedoes zou komen drinken. Zijn

sporen geven aan hoe hij had gespeurd, gewacht

en aangevallen. De chaotische tekens in het zand

geven aan hoe de koedoes zich omdraaiden, weg-
sprongen en vluchtten en weer een dag wisten te overleven.
Mijn zintuigen zijn alert en gefocust. Waar is de leeuw nu,
vraag ik me af. Wat moet ik van hem weten?

Ik kijk naar de wolken in de verte die steeds dikker wor-
den. Een veranderende wind kietelt mijn wangen, armen en
benen. Een teken van naderende regen, het levensbloed van
de woestijn en een geschenk dat dit landschap binnenkort
zal veranderen in een van de grootste natuurspektakels op
aarde. Zie je, de Kalahari is nooit dood en zelfs in de droogste
tijden is herstel en regeneratie slechts een paar regenbuien
verwijderd.

VOORUITGANG
Mijn tijdelijk onderkomen ligt ver weg van Europa en als we
spreken over cultuur, comfort en gemak ben ik zelfs vele eeu-  E58
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wen verwijderd van Europa, het continent dat in één adem
wordt genoemd met de vooruitgang van de mensheid. Hier
in de wildernis is er geen besef van de geschiedenis; hier zijn
geen eeuwenoude gebouwen, middeleeuwse kastelen of de
overblijfselen van het Romeinse Rijk. Hier heerst een gevoel
van prehistorie dat teruggaat naar de oorsprong van ons alle-
maal. Als Europa oud is, dan is Afrika stokoud. Stenen werk-
tuigen die in de woestijn zijn opgegraven, zijn zo’n 200.000
jaar oud en de meeste wetenschappers, paleontologen en ge-
netici zijn het erover eens dat het menselijke dier in dit afge-
legen en verlaten binnenland is ontstaan. Dit is letterlijk ons
moederland. En aangezien deze oudheid hier voelbaar is, is
het bewust ervaren van het huidige moment het meest inspi-
rerende dat een mens mee kan maken.

Als deze plek het uiterlijke landschap van onze voorou-
ders vormde, dan vormde het ook het innerlijke landschap.
Hoe staan we er dan nu voor, als we beseffen hoe lang we als
mensheid al op aarde zijn en inzien hoe kort geleden het in-
dustriéle tijdperk van start ging? Van de 150.000 tot 200.000
jaar van ons bestaan als mens, leefden we veruit de langste
tijd als jager-verzamelaars. Meer dan 95 procent van ons ge-
netisch geheugen, van wat ons als soort definieert, is gewor-
teld in die tijd, volledig in harmonie met de natuur. Dit was
onze oorsprong. Alertheid op dieren, aandacht voor geluiden
en geuren en vertrouwen op gevoelens en onze intuitie waren
fundamenteel voor ons voortbestaan. Ook de moderne mens
zoekt manieren om te overleven. Zit er niet een innerlijke

“De sporen laten zien hoe een koedoe weer een dag wist te overleven.”
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ALAN MCSMITH
Alan McSmith is dertig jaar wildernisgids en natuurbe- -
schermer. Hij woont in Zuid-Afrika en faciliteert wilder-
niservaringen en transformationele leiderschapstrajec- -
ten in verschillende Afrikaanse landen. In de wildernis
laat hij het belang en de betekenis van natuur diep erva- °
ren, evenals de urgentie om ons natuurlijk erfgoed te be-
houden en te herstellen. Het liefst begeeft hij zich temid-
den van kuddes olifanten.

Alan is tevens een inspirerend spreker en auteur. Voor
het New Financial Magazine schrijft hij over zijn wilder-
niservaringen.

Meer informatie: www.alanmcmsmith.com




de wereld om ons heen. Door weg te zinken in de stilte, kun-

nen we ons eigen hart horen en onszelf versterken. Het is dan
mogelijk dat onze waarden en prioriteiten veranderen en dat
er een gevoel van helderheid en mogelijkheden ontstaat. Er
vindt een verschuiving plaats van de behoefte om gehoord te
worden naar de bereidheid om te luisteren. Niet alleen kun-
nen we dan aanspraak maken op de hulpbronnen van onze
natuurlijke wereld, maar ook van die in onszelf. Wellicht
kunnen we alleen met dit verhoogde bewustzijn een intuitie-
ve en innovatieve leider zijn.

TOUW

Er is een Bosjesmannen-geloof dat suggereert dat wanneer je
een dier volgt, je het symbolisch aan een touwtje vast maakt.
Het dier zit aan het ene uiteinde en jij houdt de andere zijde
vast. Dus als de dieren bewegen, voel je de veranderingen in
het touw. Aanwezigheid van een ander, een gedragsverande-
ring, een windvlaag of relevant vogelgezang klinken er door-
heen. Er is dan sprake van een complete verbinding.

Terwijl inheemse spoorzoekers in staat zijn de sporen van
een eland, een knaagdier, een roofdier of een insect te vol-
gen, zoekt de moderne mens duiding in zakelijke trends, kos-
ten, klanteisen, fitnessniveaus, infectiepercentages of acade-

mische vooruitgang. In feite zijn we allemaal spoorzoekers
op de verschillende sporen van het leven en hoewel de sporen
verschillen, blijven de principes hetzelfde.

OERWOUDEN

De buffelwevers stoppen met roepen en de wind steekt op.
De geur van regen hangt sterk in de lucht. En terwijl de wol-
ken zich in de verte vormen, denk ik aan mijn aanstaande
reis naar Nederland. Ik voel me zeer bevoorrecht dat ik ben
gevraagd om in mei van dit jaar mijn verhaal te delen op een
aantal bijeenkomsten over leiderschapsontwikkeling. Bin-
nenkort, ver van de Kalahari woestijn, zal ik anticiperen op
de sporen die ik vind in de oerwouden van uw land en hoop
ik onze werelden aaneen te mogen rijgen. M

LEADERSHIP TRAIL

Alan McSmith en de stichting New Financial Forum zijn
voornemens een meerdaagse Leadership Trail te organise-
ren naar de Okavanga Delta in Botswana. Meer informa-
tie? Mail dan naar willem@newfinancialforum.nl.
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