JEROEN TIMMERS

Nee, Ivo.
Niet nu.

Ik ga je niet de hemel in prijzen

Dat was altijd al je thuisbasis

Vertel me over de dood

Vertel me over vergaan

Fluister me in
Dat dat pure leven
Waar je voor stond
Vroeg om een cyclus

Door grond

N \l Y God, wat hebben we gelachen
\ \ \ \'\1 51 ' ’ Mijn hemel, wat een tranen zijn gevloeid
A \ = ey | ; . Want Jezus, wat zullen we je missen
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